
Profielschets Protestantse Gemeente Alexanderkerk te Rotterdam 
 
Onze Protestantse Gemeente Alexanderkerk is in 2016 in Rotterdamse 
deelgemeente Prins Alexander (wijk Het Lage Land) ontstaan door de fusie van de 
Gereformeerde Verrijzeniskerk en de Hervormde wijkgemeente Immanuel. Ze 
bestaat uit ongeveer 1000 leden. 
 
Onze gemeente wil een plaats zijn waar ieder zich thuis voelt. Daarom bieden we 
ruimte voor ontmoeting in diversiteit: in de eigenheid van hun geloofsbeleving komen 
mensen samen uit liefde voor God. Het zorgen voor en omzien naar elkaar en de 
bereidheid te luisteren en te dienen zijn daarmee verbonden. 
 
Kernen van gemeente-zijn vormen de zondagse vieringen, het pastoraat en 
diaconaat en de activiteiten van leren en ontmoeten. Twee professionele kerkmusici 
verzorgen de muzikale begeleiding van de kerkdiensten en denken mee over de 
muzikale invulling van de liturgie. Ook kent onze gemeente een rijke korencultuur. 
Kinderen en jongeren vinden we in ons kerkzijn waardevol, maar zij zijn in onze 
gemeente jammer genoeg heel weinig aanwezig.  
De gemeente kent door de inzet van onze kerkelijk werker en de deelnemers van de 
LeefMeedienst een goed georganiseerd ouderenpastoraat voor gemeenteleden 
boven de 75 jaar. Elke dinsdagochtend is er een goed bezocht OpenHuis waar onze 
kerkelijk werker gewoonlijk bij aanwezig is.    
Daarnaast voelen we de wens actiever te worden voor gemeenteleden van andere 
leeftijden; er is daarmee inmiddels een begin gemaakt. Ook willen wij nieuwe 
gemeenteleden gerichter benaderen en zich thuis laten voelen.   
 
Voor de gemeente zijn de afgelopen jaren een moeilijke periode geweest, waarbij te 
weinig vertrouwen en tekorten in de communicatie een rol hebben gespeeld. Daarin 
is nu door bewustwording herstel gekomen en wij zijn in onderlinge verbinding goed 
op weg naar een sfeer van openheid en transparantie. Het onderlinge vertrouwen 
binnen de gemeente groeit gelukkig. In de communicatie spelen de zichtbaarheid 
van kerkenraadsleden, de gemeentebijeenkomsten, de wekelijkse nieuwsbrief en het 
kerkblad een belangrijke rol.  
 
Er is een flinke groep kerkleden die als vrijwilligers taken in en rond de kerk 
vervullen, zoals de kostersfunctie en het onderhoud en verhuur van vergaderruimtes. 
De mogelijke inzet van deze groep (veelal oudere) vrijwilligers wordt geleidelijk wel 
minder. 
 
In de gemeente besteden we veel praktische aandacht aan onze medemens die het 
minder heeft. Daarbij staat delen centraal: de wekelijkse brooddeling, de deelkast 
voor voedsel bij de kerk en de vakantie- en eindejaarsdeling. Deze activiteiten 
voorzien in een grote behoefte. Daarnaast nemen we met uitgifte van 
voedselpakketten deel aan VoorMekaar.  
De gemeente biedt gastvrijheid aan enkele vluchtelingengezinnen.  
Een vaste groep kerkleden binnen de Alexanderkerk is betrokken bij een diaconaal 
project in Egypte. Er is vanuit onze gemeente ook actieve betrokkenheid bij de 
maandelijkse wake bij het uitzetcentrum van vliegveld Zestienhoven.  
Aan de jaarlijkse Paaskaartengroet voor gedetineerden doen veel gemeenteleden 
mee.  
Binnen de wijk is onze kerk betrokken bij het wijkcentrum Palet, buren van onze kerk. 
Die betrokkenheid vanuit onze kerkelijke gemeente willen we uitbreiden. 



De gemeente heeft ook internationale contacten: we hebben twee partnergemeentes 
in Duitsland, in de plaatsjes Worbis en Loga. Er vinden wederzijdse bezoeken plaats. 
 
Er staat met de Alexanderkerk een karakteristiek gebouw met een opvallend puntdak 
in de wijk. Het kerkgebouw is toegankelijk voor iedereen, heeft veel 
parkeermogelijkheden en goed te verhuren vergaderfaciliteiten.  
Maar het beheer en onderhoud bieden wel zorgen: aandacht is nodig voor 
zorgvuldige inzet van onze vrijwilligers. De organisatie en onderhoud vragen veel 
menskracht en het vrijwilligersbestand wordt geleidelijk aan kleiner en ouder. 
Technische zaken, zoals geluid en beamerpresentatie, zijn op orde maar vragen in 
de toekomst wel aanpassingen. Ook schoonmaak en kleinonderhoud worden meer 
en meer een probleem. 
Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat ons kerkgebouw aan de grenzen komt 
van zijn economische levensduur. Er is grootonderhoud aan gebouw en installaties 
nodig. Het gebouw kan niet duurzaam gemaakt worden. Samenvattend kan worden 
vastgesteld dat het huidige gebouw niet goed aansluit bij de toekomst van onze 
kerkelijke gemeente.   
 
Als kerkelijke gemeente willen we samen die toekomst tegemoet gaan vanuit het met 
elkaar beleefde christelijk geloof, verbonden in liefde voor elkaar, vanuit een hoopvol 
perspectief maar ook met een realistische blik op wat mogelijk is. 
 


